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VREDESWEEK.
Van 14 tot en met 22 september 2024 houden we de Vredesweek.
Een gedachte hiervoor:

Op een eenzame berg woonden twee kluizenaars, die God dienden en
elkaar liefhadden. Nu bezaten deze twee kluizenaars een aarden
schaal, en dit was hun enige bezit. Op zekere dag drong een kwade
geest het hart van de oude kluizenaar binnen en hij ging naar de
jongste toe en zei: Reeds lang hebben we hier samen geleefd. De
tijd van scheiden is gekomen. Laten we onze bezittingen verdelen.
De jongere kluizenaar was zeer verslagen en hij zei: het doet mij
pijn dat je mij gaat verlaten. Maar als je moet gaan, laat het dan zo
zijn. Hij haalde de aarden schaal en gaf hem die, zeggende: wij
kunnen haar niet verdelen broeder, behoud jij haar. Daarop zei de
oudere kluizenaar: liefdadigheid wil ik niet. Ik wil niet meer dan het
mijne. Zij moet verdeeld worden.

SAMEN VOOR @

VREDE.

de jongere zei: indien de schaal gebroken wordt, voor welk nut zal
ze dan zijn voor jou en voor mij? Indien het je behagen kan, laten
we dan liever het lot werpen.

Maar de oude kluizenaar zei opnieuw: ik wil enkel dat er recht
gedaan wordt, en alleen het mijne aanvaarden, en ik wil noch het
recht, noch mijn eigendom wagen aan een kans. Die schaal moet
verdeeld worden



Toen kon de jongere kluizenaar geen redenen meer aanvoeren, en
hij zei: zo dit inderdaad jouw wens is, en dit inderdaad verlangt,
laten we dan nu de schaal breken. Maar het gelaat van de oudere
kluizenaar werd nog duisterder en hij schreeuwde: vervloekte
lafaard, je wilt niet vechten.

Zo zie je maar dat eerlijkheid en oprechtheid niet zit in de functie
van mensen, maar in ieder van ons persoonlijk. Mogen wij mensen
zijn die eerlijk en oprecht met elkaar door het leven willen gaan en
elkaar helpen zoveel we kunnen.

Vrede en alle goeds,
Hans Vugs, diaken

UIT DE PAROCHIE AGENDA.

Op zondag 7 juli 2024 kwamen
veel mensen in de Piokapel samen
om JAYLYNN VAN IERSEL van
harte welkom fe heten in onze
geloofsgemeenschap. Met Jaylynn
waren natuurlijk haar papa en
mama, Davey van Iersel en Debbie
Bruens, meegekomen. Eveneens
waren haar peetoom, Steve
Bruens, en peettantes, Sterre van
den Elshout en Christel Venniks ,
aanwezig, de opa's en oma's en heel
veel vriendjes en vriendinnet jes.
Bij de doop krijgt Jaylynn de
namen: Jaylynn Cornelia Maria, hele mooie hamen vonden papa en




mama, maar ook namen van hele belangrijke familieleden met wie
Jaylynn verbonden mag blijven. Nadat papa en mama beloofd
hadden dat zij heel goed voor Jaylynn zouden zorgen en dat zij
haar hun geloof zouden voortleven, hebben peetoom en de beide
peettantes plechtig tegen Jaylynn gezegd, dat zij te allen tijde van
harte welkom is en dat zij nimmer tevoren een afspraak moet
maken. De mensen, groot en klein hebben geluisterd naar het
verhaal van Jezus en daarna zijn we alles bij elkaar gaan zoeken wat
we allemaal nodig hebben bij een doop. Ja, het doopwater zat niet
in de kraan, maar in een
grote bak in de kapel,
de mensen van de kerk
hadden al een handdoek
klaar gelegd om het
hoofdje van Jaylynn af
te drogen, het H.
Chrisma-olie stond in
een mooi zilveren
doosje klaar en in een
hele grote doos zat een hele mooie doopkaars voor Jaylynn. Papa en
mama, de peetouders en de kinderen hebben beloofd dat zij als
Jaylynn groter gegroeid is, dat zij dan met hun mee zou mogen
spelen. In een hele grote kring hebben we Jaylynn de handen boven
haar hoofd gehouden en de belofte uitgesproken. Toen het koude
doopwater over het hoofdje van Jaylynn stroomde, gaf zij niet een
gilletje, maar vond het wel lekker. De peetoom heeft haar nieuwe
doopkaars aan de Paaskaars aangemaakt en iedereen kreeg een
beetje van dat nieuw licht. Samen hebben we het Onze Vader
gebeden en daarna zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria
gegaan om haar dank je wel te zeggen en te vragen dat zij voor
Jaylynn en ons allen onze Hemelse Moeder wil zijn. Tot slot hebben
we samen uit volle borst het Lang zal zij leven gezongen.




Op zondag 18 augustus mochten we BODI HUIJGENS van harte
welkom heten in onze pater Piokapel. Het is een heel klein
gezelschap, maar de liefde en warmte die daar uitstraalde was
groots. De mama van Bodi, Daphne de Laat, had een blessure aan de
enkel, dus mocht zij niet veel doen, maar de papa van Bodi, Wesley
Huijgens, mocht des te meer doen. Pa en mama waren gekomen met
de peetoom, Martin Kolb, en de peettante Chantal Kolb - de Laat, en
die hadden hun dochtertje bij zich, de beide trotse opa's en oma's
waren er en een broer en zus. Heel klein , maar wel heel gezellig.
Jammer dat het nichtje te bang was
voor alles wat er gevraagd en gezegd
werd, maar op den duur werd het
steeds beter. Op het einde van de
viering heeft zij de doopklok wel
willen luiden. De peetouders van Bodi
hebben haar heel luid en duidelijk
gezegd dat zij altijd van harte
welkom is bij hen en dat zij tevoren
geen afspraak hoeft te maken. Toen
Bodi een kruisje op haar voorhoofd,
op haar lippen en in haar hart kreeg
mocht de papa haar dragen. Ook hij
mocht met zijn lieve dochter een
kruisje ophalen bij haar mama en haar grootouders. En die daden
dat met heel veel liefde. De geloofsbelijdenis werd door de
aanwezigen uitgesproken en daarna hebben we Bodi gedoopt en
kreeg zij de namen: Bodi Davina Wilhelmina. Namen die papa en
mama met heel veel zorg en aandacht hebben uitgekozen en
daarmede uitgedrukt dat hun Bodi een heel bijzonder kind van hen
is. Nadat zij het kruisje met Heilige Chrisma-olie had ontvangen,
heeft de peetoom de doopkaars van Bodi aangestoken aan de grote
Paaskaars. Iedereen kreeg een beetje van dat licht, dat we na het




bidden van het Onze Vader, samen naar Moeder Maria hebben
gebracht. Daar hebben we Maria gebeden dat zij voor Bodi en ons
allen onze hemelse Moeder wil zijn. Daar hebben we ook het
Weesgegroet gebeden en het lang zal zij leven gezongen.

LANG ZULLEN ZIJ LEVEN

Op dinsdag 23 juli 2024 hebben we afscheid moeten nemen van JO
VAN OOST-VAN LOON, die op 11 oktober 1961 in het huwelijk is
getreden met Janvan Oost. Op 30 |0 | M
juli 2024 hebben we met velen haar | f
uitgeleide gedaan vanuit onze
Gerardus Majellakerk.. Ons mam en
oma geboren tussen de twee
Wereldoorlogen, op 17 oktober

1932, is een kind geboren in het
gezin van Loon met twee broers en
vijf zussen. Zij zijn, zoals dat hoorde
in die tijd, heel christelijk opgevoed.
Hard werken en je geloof laten zien
naar de ander. Als 's avonds als het
werk was geschied, dan mochten de
dameshanden niet stil zitten en moeten er kousen worden gestopt
en truien en dassen worden gebreid. Ons Jo, jullie mam en oma had
ook daarin een taak, die zij heeft volgehouden tot aan het einde
van haar leven. Breien was een taak voor haar en nog vele

parochianen hebben er tot op de dag van vandaag van geprofiteerd.
Heel veel sjaals en mutsen heeft zij gebreid en daar mochten wij,



parochianen, die daarom vroegen, mee verblijden Toen zij haar Jan
leerde kennen, waren zij samen een bijzonder stel. Voor hen gold er
een regel: er zijn voor elkaar, de kinderen en nog later de
kleinkinderen. Voor hen had zij altijd tijd en aandacht. Na school
stond jullie mam en oma al met de thee te wachten en was er altijd
wat lekkers bij. Maar ook de kleinkinderen waren meer dan welkom.
Oma was de vrouw die je zo lekker mocht verwennen. Maar naast
die lieve schatten stond zij ook heel open voor de familieleden,
buren en vrienden. Kortom bij de familie van Oost was plaats voor
heel velen. De koffie en thee stonden klaar en je kreeg alle
aandacht. In alles
voelde je het warme
hart van jullie mam en
oma. Jullie mam en
oma is een eerlijk
mens, met haar ging
je niet spelen en zij
had ook de gaven om
op een mooie manier
jou dat te zeggen. Jo hoefde niet de ereplaats te hebben, maar zij

wilde er wel bij horen en aandacht krijgen, Ook had zij een hele
speciale band met de Tilburgse pater Peerke Donders. In haar
huiskamer had Pater Peerke Donders een ereplaats en altijd een
kaarsje. Want zijn eenvoud, zijn klaarstaan voor de ander, het was
haar op haar lijf geschreven. Jo, mam, oma, zus en vriendin dank je
wel voor alles wat jij voor ieder van ons hebt betekend en gedaan
Rust nu maar uit, maar blijf wel jouw Jan, jouw kinderen en de
kleinkinderen en iedereen, waar jij mee verbonden bent, vanuit de
hemel begeleiden op onze niet eenvoudige weg door dit leven.



DE TORENGROEP VAN DE GERARDUS MAJELLA

Inonze locatie is een Torengroep actief die zich samen met alle
vrijwilligers inzet voor onze kerk. Velen weten misschien niet wie er
allemaal lid zijn van de Torengroep, vandaar dat wij dit stukje
hebben geschreven voor in de Brug.

Als Torengroep komen wij maandelijks bij elkaar om te praten over
de zaken die spelen in onze locatie. Ook hebben wij contact met het
pastoraal team en het bestuur. De onderwerpen die wij behandelen
zijn heel gevarieerd, maar hebben allemaal betrekking tot onze
kerk en Koningsvoorde.

De laatste tijd gaan er nogal wat geruchten de ronde over de
toekomst van de kerk. Wij als Torengroep willen deze geruchten
met klem weerleggen als onwaar. Mochten er dringende
veranderingen zijn betreffende onze locatie, dan zullen wij u altijd
daarover informeren. Mocht u zelf informatie willen over zaken, dan
kunt u ten allen tijde contact opnemen met één van de leden van
onze Torengroep.

Met vriendelijke groet,

Michel Kocken, voorzitter m.kocken@hccnet.nl
Koos van Beijsterveldt,
aanspreekpunt Koningsvoorde  vanbeijsterveldtkoos@gmail.com

Marij Bastings, lid cees.marij@planet.nl
Martijn Antens, lid martijnantens@msn.com
Marguérite Sparidans, lid m.sparidans@hccnet.nl



INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK EN KONINGSVOORDE

6M = Gerardus Majella
KV = Koningsvoorde
KND = Kindernevendienst
DK = Dameskoor
HK = Herenkoor
6K = Gemengd koor
SZ = Samenzang
FR = Friends
Tijd Locatie | Intenties september 24
31 augél Ineke Vugs- Etten
sept GM | Jan Sloot
SZ 17.30 KV Riet van Overbeek
SZ 19.00 GM | Pater Ed van de Berge
Sz 10.00 Ad Jansen
Hein Libregts

Jan de Kuijer

Henk van Kerckhoven vw 6°
JGT

1° J6T Bas Vingerhoets

1°* JGT Bets Damen-Heesbeen
Bruidspaar Barruani-Maroy uit
dankbaarheid voor 10jarig
huwelijk

Tonnie Denissen-vd Heuvel
Ouders Denissen-Nouws
Ouders vd Heuvel-Larmit
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748

Ineke Vugs- van Etten

sept Jan Sloot

SZ 17.30 GM | Pater Ed vd Berge

DK 19.00 |kv Henk Roijers

sz 10.00 GM | Fien Hultermans- van Hautum
Jan de Kuijer
Annie Kocken-Jansen
Tonnie Denissen- vd Heuvel
Ouders Denissen-Nouws
Ouders vd Heuvel-Larmit

10 sept |10.30 GM | Nel van de Ven-van Dijk

14415 Ineke Vugs-van Etten

sept Jan Sloot

SZ 17.30 GM | Riet van Overbeek

FR 19.00 |kv Clasina Amnerdorfer

SZ 10.00 GM | Pater Ed van de Berge
Wil Dusee ivm JGT
Barend Woudenberg ivm de
gedachtenis van
Tonnie Denissen-vd Heuvel
Ouders Denissen-Nouws
Ouders vd Heuvel-Larmit

21422 Jan Sloot

sept Ineke Vugs van Etten

SZ 17.30 GM | Pater Ed vd Berge

FR 19.00 |kv le JGT Jan de Kuijer

SZ 10.00 GM | Tonnie Denissen-vd Heuvel
Ouders Denissen-Nouws
Ouders vd Heuvel-Larmit

28429 Ineke Vugs- van Etten

sept Jan Sloot
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sZ 17.30 GM | Fien Hultermans- van Hautum
sZ 19.00 KV Wim van Hautum

sz 10.00 GM | Pater Ed vd. Berge

Piet Beekmans

Tonnie Denissen-d Heuvel
Ouders Denissen-Nouws
Ouders vd Heuvel-Larmit

GEHEUGENSTEUNTJE
1 sept 10.00 GM | Kindernevendienst
5 sept | 10.00 GM | Caritas 013
6 sept | 10.30 GM | 1° vrijdagviering
10 sept | 10.30 GM | Pater Pio ochtend
15 sept | 11.00 GM | Open Kerk en Zuiderbazaar
18 sept | 20.00 GM | Ouderavonde 1° Communie 2025
19 sept | 10.30 G6M | Koffie ochtend
25sep | 11.00 GM | Redactie de Brug
26 sep | 10.00 GM | Caritas 013

MARIA-GEBOORTE OF GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS is
een Mariafeest in de
rooms-katholieke dat
jaarlijks wordt gevierd op
8 september. Het feest
viert de geboorte van
Maria, dochter van Anna
en Joachim. De
ontvangenis van Maria en
haar geboorte worden het



https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Anna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joachim_(christendom)

eerst beschreven in de fweede eeuw. De eerste bronnen die de
viering van Maria's geboorte, dateren uit de 6e eeuw. De feestdag
werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest
van de basiliek H. Anna, Maria's moeder. Deze basiliek was voor de
herbouw in de 6e eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens verspreidde
de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen al een
van de belangrijke kerkelijke feestdagen geworden. De datering op
8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum
werd later de viering van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis bepaald
(nl. 8 december, 9 maanden voor 8 september).

DE AARTSENGEL MICHAEL

In het Nieuwe Testament wordt Michaél als "aartsengel" aangeduid.

Michaéls handelingen in de geschiedenis van Israél

Michaél beschermde Sara, zodat
Abimelech haar niet aanraakte. Michaél
was de voorhaamste van de drie mannen
die voor Abraham verschenen om Sara de
heuglijke boodschap te verkondigen van de
aanstaande geboorte van Isaak. Michaél en
Gabriél reisden vervolgens verder naar
Sodom, Gabriél om Sodom te vernietigen,
Michaél om Lot te redden. Michaél
behoedde Isaak voor de offerdood,
verhinderde Laban Jakob leed aan te doen
Hij ontvoerde Aseneth, de dochter van
Sichem en Dina, naar Egypte toen Jakobs
zonen haar wilden doden en bewaarde haar
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Anna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksdevotie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_Ontvangenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsengel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sara_(aartsmoeder)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abimelech
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isaak_(aartsvader)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sodom_en_Gomorra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lot_(persoon)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laban_(Hebreeuwse_Bijbel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jakob_(aartsvader)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Micha%C3%ABl_(aartsengel)#cite_note-14
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dina_(Bijbelse_persoon)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Egypte

als toekomstige vrouw van Jozef. Michaél leidde de Israélieten bij
hun dolen in de woestijn, versloeg het leger van Sanherib en de
Assyriérs voor Jeruzalem en verdedigde de Israélieten in de hemel,

hoe meer Haman hen op aarde aanklaagde.

Michaél is de patroon van de wapendragers, en vanwege zijn
weegschaal ook die van de bakkers, de weegmeesters en de
apothekers en verder van de ambulanciers, de artiesten, de
bankiers, de stervenden, de kruideniers, de paramedici, de zieken,
de armen, de zwaardsmeden, de ruiters, de soldaten, de
politiemannen, de hoedenmakers, de blik- en tingieters, de
wagenmakers, de radiomechanici, de snijders, de glazenmakers, de

steenhouwers en de schilders.

De feestdag van deze aartsengel is op 29 september,

In het kader van het 100-jarig jubileum van
de Gerardus Majellakerk is er een unieke
postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van
5 zegels a € 9,99 verkrijgbaar aan de balie
van de ontmoetingsruimte van de kerk.
Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd.
Het is een uniek verzamelitem; een must-
have ook voor iedere postzegelverzamelaar!
Met de opbrengst van de postzegels wordt
een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw
bijdrage is daarom van harte welkom!
Alvast bedankt voor uw steun
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_(zoon_van_Jakob)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sanherib
https://nl.wikipedia.org/wiki/Assyrische_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermheilige
https://nl.wikipedia.org/wiki/29_september

CARITAS 013

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of
zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen,
gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d.

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn.
Besloten is op de 1° en de 4° donderdag van de maand de inloop
ochtend te organiseren.

VRIJWILLIGERSAVOND
Vrijwilligers van de Trouwlaan, noteer in de agenda;
Vrijdagavond 25 oktober a.s. in de ontmoetingsruimte,

aanvang 20.00 uur.
Zegt het voort.....
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Secretariaat Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit
secretariaat kunt u ferecht voor vragen, allerlei sacramenten,
aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De
bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

www.hlgm.nl

Voor spoedgevallen zoals een uitvaart of ziekenzalving.
Een van de priesters is te bereiken op dit nummer: 06 - 39 68 85 31

Liturgische diensten  Gerardus Majella kerk

zaterdag 17.30u In de kapel is geen livestream
zondag 10.00u www.facebook.com/parochiehigm/
2% dinsdag 10.30u  Piomorgen in de kapel

1 vrijdag 10.30u  1°vrijdag in de kapel

Koningsvoorde
zaterdag 19.00u  Atrium, na de viering koffie.

Financién: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.
Bank (IBAN) NL64 RABO 01712002 17.
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “"De Brug”

Kopij voor 23 september 2024 as middels e-mail adres:
m.hulskramer@kpnmail.nl

of in de brievenbus. Je kunt “de Brug" ook vinden op onze website:
www.hlgm.nl. Volg ons op
Facebook:https://www.facebook.com/parochiehlgm/

Redactie Parochieblad "De Brug”

Marie José Hulskramer en Koos van Beijsterveldt
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